
Henny Vrienten - Lieske 
 
 
Je vertelt mij elke dag 
Hetzelfde verhaal 
Maar het verhaal wordt steeds kleiner 
Met alsmaar minder woorden 
De klok tikt traag en droog 
En je begint over vroeger 
Over je tirannieke vader 
En de dood van jouw moeder 
 
En als het donker wordt 
Dan zit jouw deur op slot 
Bang dat je lopen gaat 
En zoekt naar jezelf op straat 
Lieske (2x) 
 
Je zoekt naar het juiste woord 
Maar dat woord wilt niet komen 
Het is voor altijd verdwenen 
Verdwaald in je dromen 
Jij hebt niks meer te verwachten 
En niks meer te vrezen 

Alles lang verloren 
Weer bijna ongeboren 
 
En als het donker wordt 
Dan zit je deur op slot 
Alle gordijnen dicht 
Tot aan het ochtendlicht 
Lieske (2x) 
 
Oh ik weet nog hoe je zong 
En dat je danste als je kookte 
Ik zie nog hoe je rookte 
Met onwennige gebaren 
En je lachte onbedaarlijk 
 
En als het donker wordt 
Dan zit je deur op slot 
Dan lig je eenzaam bang 
Wat duurt de nacht toch lang 
Lieske (2x) 
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